In de ogen van ons moe
zullen altijd lichtjes branden
Want de ogen van ons moe

dat zijn precies twee warme handen
Nee de ogen van ons moe
gaan nooit vanzeleven toe
Want in de ogen van ons moe
zullen altijd lichtjes branden

.l.

mevrouw

ngfa’/m/e/ O kaamm/gf

Weduwe van Ferlix Bernauw (1 2009).
° 2 mei 1940 T 13 mei 2026
Lid van Okra en Samana Erembodegem.

De plechtigheid waartoe u beleefd wordt
vitgenodigd, zal doorgaan in het crematorium
Siesegem, Merestraat 169 te Aalst op

DONDERDAG 21 MEI 2026 OM 13.30 UUR.

De bijzetting van de asurne op het urneperk
op de begraafplaats van Erembodegem
zal gebeuren in alle intimiteit.

Dit melden u met diepe droefheid:

Patrick Bernauw en Elke Van der Elst
Ineke Bernauw en Bjérn Van de Meerssche
Nand
Nelle

Fernand Bernauw en Greet Blanckaert
Amber Bernauw en Arno Mahy
Jade Bernauw en Renaat Roels

Johan Bernauw en Karen De Reghel
Daan Bernauw
Kaat Bernauw

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Bewaar haar in uw hart.

Rouwadres: Uitvaartzorg Dender - Huis Verbeiren
t.a.v. familie mevr. Justine Onverwagt
Hogeweg 27 - 9320 Erembodegem

Online condoleren www.uitvaartzorgdender.be

Uitvaartzorg Dender - Huis Verbeiren Erembodegem 053 78 73 18
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