Liefdevol aandenken aan

Zoakaria %7‘/&

echtgenoot van Maggie,
papa van Adisja Saffeyah.

Geboren te Kayebeh op 5 april 1977 en
overleden in het OLV-Ziekenhuis fe Aalst
op 14 november 2022.

Aaisja Saffeyah en Maggie danken
vrienden, familie, collega’s en allen
die hen hebben gesteund
in deze moeilijke periode.

Een bijzondere warme dankjewel
aan Myriam om ons psychologisch
bij te staan alsook aan het personeel
van Revalidatieziekenhuis Inkendaal.

Lieve schat, habibi, Soti, Zakur, Zaka

je vele biinamen maakten je uniek.

Een gedreven, sociale, goedlachse

en hulpvaardige man met een passie voor
zijn zaak Rilaks Cuppping. Een knuffelpapa
voor Adisja en een gezinsman die genoot
van contacten met zijn vrienden.

Na bijna 24 jaar samen moet ik je

laten gaan en dat doeft pijn.

Ik heb met je gelachen, op je gevloekt
maar ik heb vooral van je gehouden

en datf doe ik nog steeds. Je gaf me

het mooiste geschenk, onze dochter,
jouw wereld, jouw hayati.

Weet dat je ook onze wereld bent en

we zijn onfzettend trots op onze warrior.
Het is een oneerlijke strijd geweest,

je had geen kans om te winnen,

maar je gaf niet op.

En wij, Adisja en ik, wij geven jou nooit op.
Voor altijid onze papa, mijnen hubbie,
onze warrior

#Teamfighter

#Moymoya warrior
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Lieve papa, mijn habibi en mijn beste vriend,

je bent de beste papa die ik mij kan voorstellen.

Je knuffelde me altijd, gaf me veel kusjes

in het openbaar wat ik soms génant vond.

Je was er altijd voor mij en als het moeilijk ging,

was je er om mij te froosten.

Jij en ik konden samen heel veel lachen om

de onnozelste dingen wat we maar konden bedenken.
Nu zal ik je humor moeten overnemen.

Ik ben super fier op jou! Jouw mooie zaak dat je had
waar je heel frots op was.

Maar ik ben ook fier op jou omdat je zo gevochten hebf.

Ik weet dat het helemaal niet gemakkelijk was voor jou.
Jij verdient dit helemaal niet.

Je bent zo een goede vriend, je was een goede man
voor mama en je was een fantastische papa.

Ik hoop dat het daarboven heel goed met jou gaat.
We zien elkaar ooit terug en ik kijk al uit

naar wanneer ik je kan terug zien.

Ik hou super veel van je en je zal alfijd in mijn hart zitten
 mijn schatteke.
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