
 

 

Met droefheid om zijn heengaan, maar dankbaar om wat hij voor ons is geweest,  

nemen we afscheid van 

 

† 
 

De heer 

Emiel Den Dauw 
weduwnaar van mevrouw Marie-Thérèse Van der Veken 

 

Hij is geboren te Brussel op 13 juli 1939  

en is overleden in het WZC Avondzon te Erpe-Mere op 26 oktober 2021. 

 

De uitvaart, gevolgd door de asverspreiding op de begraafplaats van Erembodegem  

heeft plaatsgevonden op donderdag 4 november 2021 in alle intimiteit. 

 

Met dank aan dokterspraktijk De Sadeleer en het personeel van het WZC Avondzon voor de goede zorgen. 

Dit melden u met diepe droefheid: 

Zijn kinderen 

 Anne-Marie(†) Den Dauw 

 Guy en Magda Den Dauw - De Greve 

 Jan en Nadia Den Dauw - Van Nuffel 
 

Zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen 

 Jirki 

 Lien(♥) en Arne 

 Jules en Laetitia, Sia en Ro 

 Margaux en Tom 
 

Zijn zus, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten 

 François en Suzanne Van Holsbeeck - Den Dauw, kinderen en kleinzoon 

 Alfons Van der Veken 

 Jan en Olga Van der Veken - Vyncke en kinderen  
 

De families Den Dauw - Van der Veken - Snelders - De Backer 

   

Condoleren online via www.begrafenissen-verbeiren.be 

Rouwadres:  Uitvaartzorg Verbeiren Hogeweg 27, 9320 Erembodegem, ter attentie van familie Den Dauw - Van der Veken 



Uitvaartzorg & Grafzerken Verbeiren Erembodegem - Aalst  053/78 73 18 

 

 

 

 

Zachtjes, heel zachtjes ben je van ons weggegleden. 

Stilletjes, heel stilletjes heb je jouw strijd gestreden. 

Dag na dag, heb je van ons afscheid genomen. 

Meer en meer leefde je in je eigen dromen. 

Rust nu maar zacht verder. 


