
 

 

  

 Dit melden u diepbedroefd: 

  

 Hugo en Bernadette Van den Bossche - Ottrich 

  Sayed en Anissa Darder - Van den Bossche 

  Yves en Laurence Van den Bossche - Doormaert 

 

 Gaston(†) en Anja(†) Van den Bossche - Bekaert 

  Wim en Lisa De Kerpel - Van den Bossche 

   Iluna Roeland 

  

 Constant en Myriam De Smedt - Van den Bossche 

  Dennie en Elke Callebaut - De Smedt 

  Peter en Laurence De Smedt - Heyvaert 

  Lander en Inge Verhoeve - De Smedt 

   Ellie en Marcel 

  

 Rudi en Frieda Van den Bossche - De Backer 

  Willem en Kristien Schamp - Van den Bossche 

   Indira en Yuno 

  Veerle Van den Bossche 

  

 Gerd en Huguette Van Driessche - Van den Bossche 
                                            
        haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen                                                                                                           

  

 Haar neven en nichten. 
  
 De families Hendrickx - Van den Bossche - Podevijn - Barrez 
   
 
 
 Online condoleren via www.begrafenissen-verbeiren.be 
        Rouwadres:  Uitvaartzorg Verbeiren 

         Hogeweg 27, 9320 Erembodegem 

         Ter attentie van familie Van den Bossche - Hendrickx 

     

Uitvaartzorg Verbeiren Erembodegem - Aalst 053/78 73 18 

 

 

 

 

Groot is de leegte en het verdriet, mooi zijn de herinneringen. 
 

† 
 

Mevrouw 
“ 

Emiliana Hendrickx 
weduwe van Leon Van den Bossche en levenspartner van wijlen Marcel Coppens 

 

Geboren te Aalst op 5 juli 1923                  

 en godvruchtig overleden in het OLV Ziekenhuis  

te Aalst op 20 maart 2021.  

 

 

 

De uitvaart, gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder 

op de begraafplaats van Aalst zal plaatsvinden in alle intimiteit. 

__________ 

U kan een laatste groet brengen aan Emilienne in het rouwcentrum Verbeiren, 

Perenboomstraat 5 te Erembodegem op donderdag a.s.  

 van 18 tot 19 uur. 

 

Met dank aan familiezorg en het personeel van het OLV Ziekenhuis te Aalst 

 voor de goede zorgen. 

  

Dat zij rust in vrede. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Moge ons ma, oma, bomma opgenomen worden in het licht dat door haar God genoemd  werd. 

Deze God is niets abstracts, hij is terug te vinden in een kindergezicht, de geur van een zomeravond,  

het wonder van een gedeelde liefde, de ogen van elk mens, van haar als ze zei “ ik ben echt blij u te zien.” 


