
 

 

 

Altijd zal je blijven 

wandelen en fietsen 

in onze gedachten. 

Met de wind mee,  

tegen de wind in, 

steeds op weg 

om die helpende hand 

aan te reiken. 

 

 

Een liefdevol aandenken aan 

                             

Mevrouw 

Carla D’Hondt 
weduwe van Maurice Steenhaut 

 

Geboren te Aalst op 27 augustus 1940 

en onverwachts thuis overleden te Erembodegem 

 op 3 maart 2021. 

 

Lid van VLAS 

  

   Dit melden u met diepe droefheid: 
 

   Herman en Hilde De Ridder - Steenhaut 

 Abdel en Hilke El Khatir - De Ridder 

  Haroen en Noor 

 Harm De Ridder 
    

   Marnix en Hilde Steenhaut - Mestdag 

 Alex Steenhaut 
 

                  haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

 

   Erik en Annie D’Hondt - De Smet, kinderen en kleinkinderen 

   Ingrid D’Hondt, kinderen en kleindochter    

  Jenny D’Hondt, kinderen en kleinkinderen 

   Luc D’Hondt en zoon 
 
      haar broers, zussen, schoonzus, neven en nichten 

 

Families D’Hondt, Steenhaut, D’hondt, Ghysens 
   
        
 

___________ 
 
 

   Met dank aan haar huisartsen Dr. Wijns en Dr. Kindermans  

   voor de goede zorgen. 

 

   Condoleren online via www.begrafenissen-verbeiren.be 

   Rouwadres: 

   Uitvaartzorg Verbeiren 

   Hogeweg 27, 9320 Erembodegem 

   Ter attentie van Familie Steenhaut - D’Hondt 

 

 

 

De uitvaart, gevolgd door de bijzetting op het urnenperk  

op de begraafplaats van Erembodegem  

zal plaatsvinden in alle intimiteit. 

 

 



 

 
Uitvaartzorg Verbeiren Erembodegem-Aalst 053/78 73 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie gaat, wat blijft 

Als ik verdwijn bestaat de wereld voort 

de jonge bomen waaiend en volwassen 

boven het glijdend groen van zoveel grassen, 

de vogels gaan gewoon met zingen door 

 

De sterren draaien met dezelfde naam 

voor mensen met veranderende namen 

in haar voor altijd uitgezette banen 

zolang de zon duurt en de zomermaan, 

 

er zal een menigte van rozen zijn 

en ronde sneeuw des winters op de wegen 

en speelse pirouettes van de regen 

en dag en nacht en dag, als ik verdwijn. 

Anton Van Wilderode 


